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Onze route: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/15459477 
 

Hof ter Spelt (in de volksmond ‘Appelkot’) 
Landgoed van circa 4 hectare met een hoog-middeleeuwse kasteel-motte als kern en een 

aanleg in landschappelijke stijl van rond 1860. Met enkele monumentale bomen en een 
loofgang van haagbeuk. De volksnaam ‘Appelkot’ heeft niets met appelen te maken, maar 
wellicht wel met het feit dat een vroegere bewoner ‘appèl’ (oproep) hield voor zijn gasten. De 

bel hiervoor is nog steeds aanwezig naast de ingangsdeur. 
 

Eik met kruis (tegenover de ingang van het Appelkot) 
Knoteik (Quercus robur) gelegen aan het Hof ter Spelt met een herinneringskruis opgericht 
vlak na de Eerste Wereldoorlog. De knotboom van zomereik (Quercus robur) staat langs de 

toegangsweg. Deze 25 meter hoge boom heeft een stamomtrek van 3,05 meter. De maximale 
kroondiameter bedraagt 14 meter (opname in 2010). Hij vormt een historische eenheid met 

een religieus bouwkundig element, namelijk een herinneringskruis. Dit kruis werd 
oorspronkelijk opgericht onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog in opdracht van en op de 
eigendom van advocaat Emmanuel De Winde, de toenmalige eigenaar en bewoner van ‘Het 

Appelkot’. Het eerste opschrift luidde “Bevrijdt ons van de leugenaars, de bedriegers en de 
Duitsers”. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd deze spreuk echter vervangen 

door “Geloofd zij Jezus Christus”. 
 

Ichelgemmolen 

Andere namen: Ukkelgemmolen, Molen van Ichelgem, Molen van Onze-Lieve-Vrouw, Watermolen 
Trappenhoeve. De watermolen  behoort bij de "Trappenhoeve of "Hof van Pede". Hij was, één van 
de drie watermolens die vroeger op de Molenbeek draaiden. De oudste vermelding van deze 

molen dateert van 1129. Volgens een dertiende-eeuws cartularium schonk Arnoldus de Lombeka 
in 1276 "dua molendina in Molnhem" samen met een vijver en dries aan de abdij van 

Affligem. Rond de molen werd in 2013 een vistrap op de (Grote) Molenbeek aangelegd. 
Hier bevindt zich nu ook een amfibieënpoel, aangelegd door Natuurpunt Merchtem. 
 

Neerkammolen (Mollem) 
Het huidige gebouw werd opgericht in 1735 (jaartal in een ingemetselde steen van de gevel 
aan de beekkant, naast de resten van een zandstenen vensteromlijsting). Rondboogdeur van 

arkoze met sleutel en imposten eertijds met jaartal 1768 (?) en bekronend oculus, onlangs 
ingemetseld en naar verluidt afkomstig van een afgebroken hoeve tegenover het kasteel Innes 

te Waarbeek. Grondig verbouwd in 1921-'22. Het waterrad werd weggenomen in 1931 en 
vervangen door een Francisturbine in 1941. De laatste molenaar was Emile Berben (°1924). 
Op 10 maart 1994 werd de molen beschermd als monument, waarin begrepen zit: het 

molengebouw, de sluis, de damwanden, de turbine met afdekking, het mechanisme. In 2005 is 
de molen verkocht. 
 

Sint-Stefanuskerk Mollem 
Kruiskerk in classicistische stijl, opgetrokken in de periode 1754-1758 op kosten van de abdij 

van Affligem. Tot op heden omgeven door een deels bewaard, ommuurd kerkhof, sinds 1929 
buiten gebruik en overgebracht naar de Kouter. Voor de kerk links staat het grafmonument van 
pastoor de Munter (1845-1920)  

 
 

www.natuurwandelaars.eu 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/15459477

