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HET LAND VAN DE ROMAANSE DIJLE & DE ABDIJ VAN VILLERS  25 MEI 2025  INFO 
 

Onze route: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/15999841 (18.7 km) 
 
 

Vertrekpunt: Sint-Bartholomeuskerk, Bousval 
 
 

De legende van Bousval (met spook) – tekst in het Frans 
https://www.lebousvalien.be/patrimoine/culturel/traditions-legendes/la-legende-des-freres-leroy/ 
 

Een groot deel van deze wandeling loopt over de GR121 en de Streek-GR 127 
 

GR121 
GR 121 is een Waals - Frans lange afstand pad dat vanuit het centrum van België helemaal tot 
aan de Franse Opaalkust voert. Het Belgisch gedeelte van GR 121 doorkruist de provincies 
Waals-Brabant en Henegouwen. 
 

Streek-GR127 (Grande Randonnée de Pays) 
De jongste en kleinste provincie van Wallonië heeft een langeafstandswandeling die bijna alle 
gemeenten op haar grondgebied doorkruist. Maar liefst 266 kilometer is de Tour du Brabant 
Wallon (TBW) lang. Genoeg voor zowat 12 dagen wandelplezier die je in alle uithoeken van 
Waals-Brabant brengen. Sinds 2017 spreken we eigenlijk over de Tour du Brabant Wallon 
versie 2.0. De oude TBW werd toen immers omgevormd naar een GR-Streekpad of een 
Grande Randonnée de Pays (GRP) 
 

De (Romaanse) Dijle 
 

De Dijle (Frans: Dyle, Waals: Tîle) is een Brabantse rivier die door de provincies Waals-
Brabant, Vlaams-Brabant en Antwerpen stroomt. Ze maakt deel uit van het stroomgebied van 
de Schelde. Het gebied ten oosten van Brussel, waar de Dijle doorheen komt, heet het 
Dijleland. De belangrijkste plaatsen aan de Dijle zijn, met de stroom mee, Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Waver, Leuven, Werchter en Mechelen. De rivier heeft een lengte van 86 kilometer. 
 

De benaming Romaanse Dijle of ‘Dyle romane’ verwijst naar de benaming Roman Païs, zoals 
sedert de 12de eeuw het zuiden van het vroegere hertogdom Brabant wordt genoemd, 
met Nijvel als voornaamste stad. Het verwijst naar de Romaanse taal (Waals of Frans), die er 
gesproken wordt, in tegenstelling tot de Germaanse taal (Nederlands) die historisch 
domineerde in de rest van Brabant. 
 

De wijngaard van het kasteel van Bousval 
De geschiedenis van de wijngaard van Château de Bousval is ontstaan uit de dialoog tussen 
Michel Verhaeghe de Naeyer, een natuurliefhebber, en zijn verlaten Waalse velden. 
De boerenziel van Michel werd gedreven door het verlangen om deze onproductieve grond 
nieuw leven in te blazen en door te geven aan nieuwe generaties. 
Hier geen geërfde wijn, maar een wijn in wording, het resultaat van de ontmoeting van de 
jonge wijnstok met de Belgische zon, de fauna, de gevarieerde flora en de micro-organismen 
van de bodem van Bousval. De belangrijkste ambitie is om de bodem te respecteren: 
“Een kwaliteitswijn maken in een kwaliteitsomgeving, die geen Bourgondische wijn kan zijn, 
geen Elzasser of Oostenrijkse wijn, maar een wijn van de terroir van Bousval” 
Info: https://chateaudebousval.be/nl/ 
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Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Beproefden 
Een officier, onderweg naar het slagveld in Duitsland maakte tijdens zijn doortocht in Villers-la-
Ville de belofte dat, indien hij de oorlog overleven zou, hij een kapel zou oprichten ter ere van 
de Heilige Maagd. Later kwam deze overlevende officier terug met een antiek beeld dat hij uit 
een brand had gered. Zonder enig vermogen vestigde hij zich als kluizenaar gedurende jaren 
in de buurt van de abdij. Hij bedelde tot hij de nodige som geld had om zijn belofte waar te 
maken de kapel te laten bouwen. 
De kapel werd opgericht in 1731 zoals vermeld in de gedenksteen. Spoedig werd de plaats 
een bedevaartsoord. Elk jaar op de tweede zondag van mei heeft de rondgang plaats. Ze 
vertrekt om 09uur aan de kerk van Villers-la-Ville. 
 

De abdij van Villers-la-Ville 
De machtige cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville uit de 12de eeuw is een van de enige 
Europese sites die over haar hele gebied intact is gebleven. Zo ziet men nog steeds de grote 
abdijkerk met haar twee geveltorens, drie schepen, het dwarsschip en het koor (deze twee 
ruimtes zijn nog gedeeltelijk overwelfd), maar ook de zuidelijke vleugel bestaande uit de 
verwarmde ruimte, de grote eetzaal en de keuken, de lekenvleugel in het westen, de 
monnikenvleugel met de bibliotheek, de kapittelzaal, de kloostergang, de ommuring, het 
portiers kamertje en het waternetwerk. De site, die het hele jaar bezocht kan worden, is 
uitgegroeid tot een belangrijke toeristische en culturele trekpleister. 
Als monument en site geklasseerd sinds 1972. 
 

De kapel van de Try-au-Chêne 
Deze mooie kapel uit 1608 is gewijd aan Notre-Dame de Hault. De financiering voor de bouw 
werd aangebracht door Thierry Le Jeune, de heer van la Baillerie, uit erkentelijkheid omdat hij 
meerdere keren aan de dood was ontsnapt. In de twee nissen boven de deur ontdekt men een 
beeld van de maagd Maria en een van een man met een lans, die een kruis draagt op de 
linkerschouder. Vandaag nog altijd wordt op Pinkstermaandag een mis opgedragen in 
aanwezigheid van het oude beeld dat bewaard wordt in het koor van de kerk van Bousval. 
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